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KERKDIENSTEN

Juni
Datum | Tijd Predikant Plaats Bijzonderh./collecten
01 09.30 | Ds. F. Pierik Drachten
08 09.30 | Prop.J.C.A. v.d. Pinksteren/GZB coll.
Berge Doopdienst
08 19.00 | Samen Zingen
15 09.30 | Ds. N.M. v. Drachten
Ommeren
22 09.30 | Ds. H.H.de Mots | Noordhorn Voorbereiding H.A.
29 09.30 | Prop.J.C.A. v.d. Viering H.A.
Berge +collecte H.A.
Juli
06 09.30 | Ds. H.J.C.C.J. Assen
Wilschut
13 09.30 | Nog niet bekend
20 10.00 | Prop. J.C.A. v.d. VakantieBijbelWeek-
Berge dienst/ Kerkvoogdij
27 09.30 | Ds. B. Coster Rouveen
Augustus
03 09.30 | Ds. A. Lagendijk | Onstwedde Werelddiaconaat
10 09.30 | Nog niet bekend
17 09.30 | Dhr. H.J. v.d. Wal | Groningen
24 09.30 | Prop.J.C.A. v.d.
Berge
31 09.30 | Ds. J. Hoekman | Rutten




OVERDENKING

‘Een samenvatting van de Bijbel’

De Bijbel is een heel dik boek. Misschien niet de Bijbel die u in de kast heett
staan, omdat die is uitgegeven met kleine lettertjes en dunne bladzijden.
Maar wanneer u de Bijbel probeert door te lezen van voor naar achteren,
bent u toch even bezig.

De Bijbel (afgeleid van ‘biblia’, het Griekse woord voor ‘boeken), bevat 66
boeken en bevat circa 800.000 a 900.000 woorden (afhankelijk van de
vertaling). Ter verduidelijking: een gemiddelde roman heeft 100.000
woorden. De Bijbel is dus een dik boek. Daar komt nog eens bij, dat de Bijbel
in veel gevallen niet als een ‘roman’ leest — al lijken bepaalde gedeelten daar
qua verhaalvorm wel op.

Over de inhoud van een paar verzen kun je lange tijd nadenken. Dat maakt de
Bijbel ook een krachtig boek; de tekst is drager van een rijke betekenis. Soms
kan de omvang en de inhoud van de Bijbel je duizelen. Raak je misschien
ontmoedigd door het aantal bladzijden of vind je de tekst ingewikkeld qua
betekenis.

De apostel Johannes zegt dat de Bijbel zelfs nog uitgebreider had kunnen zijn.
Hij schrijft aan het einde van zijn evangelie: ‘Ik had zelfs nog meer kunnen
schrijven, maar dan zou de wereld de boeken niet kunnen bevatten.” (Joh.
21:25) Gelukkig deelt Johannes ons heel eenvoudig mee wat het doel van
onze dikke en rijke Bijbel is: “opdat wij zouden geloven dat Jezus de Christus
is, de Zoon van God, en opdat wij door te geloven, het leven zouden hebben
in Zijn naam.” (Joh. 20:31)

Hier komt eigenlijk de hele Bijbel op neer: de Bijbel wil ons vertrouwen
wekken en versterken in de Heere en ons tot erkenning brengen dat Jezus
Christus Zijn Zoon is. Zodat wij door het vertrouwen op de Vader en Zijn Zoon
zouden leven hier op aarde, om eenmaal in te gaan in het eeuwige leven.

Zo gezegd, is de boodschap van de Bijbel ook kort en krachtig.



GEMEENTELEVEN

We zien samen terug op een goede gemeentevergadering.

Onze voorganger opende met een overdenking uit Johannes 21:1-14.
Bemoedigend hoe Christus onze lege handen wil vullen met Zijn overvloed.
Daarna spraken we samen over alles wat er gebeurd is in 2024 in onze
gemeente; wat is er veel om voor te danken! De terugblik op het financiéle
reilen en zeilen in 2024 gemeente gaf reden tot zorg; onder aan de streep
stond er een tekort. Tegelijkertijd benadrukten onze kerkrentmeesters dat het
financiéle tekort uitlegbaar is (gestegen energiekosten, salariskosten e.d.) en
dat er ook reden is tot dankbaarheid; juist ook vanwege de gestegen eigen
bijdragen van gemeenteleden.

In het tweede deel van de vergadering deelde de kerkenraad mee dat zij
voornemens is om bij enkele gemeenteleden thuis Heilig Avondmaal te
vieren. Als er gemeenteleden zijn die daar naar verlangen, kunnen zij dat
kenbaar maken bij de wijkouderling.

Verder dachten we kort na over de mogelijkheid van communicatie in onze
gemeente via Whatsapp. De kerkenraad onderzoekt die mogelijkheid, maar
met de kanttekening dat zij de gehele gemeente betrokken wil houden in de
communicatie, ook de gemeenteleden die geen Whatsapp hebben.

In de afgelopen maand heeft mevr. A. van der Meer haar heup gebroken. Na
haar eerdere val in 2024 en haar opname in het Zonnehuis, verblijft zij daar
nu opnieuw (Zonnehuis Zuid kamer 18). We wensen haar als gemeente Gods
kracht en nabijheid toe in deze nieuwe tegenslag, periode van herstel en
bezinning op de toekomst. Psalm 27 berijmd: “Zo daalt Zijn kracht op u in
zwakheid neer, wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.”

We denken ook aan andere gemeenteleden die al langere tijd te maken
hebben met een zwakke of kwetsbare gezondheid en daardoor niet in de
erediensten aanwezig kunnen zijn: mevr. S. Bazuin-Venema, mevr. T. van Dijk-
Van der Molen, fam. Mulder, mevr. S. Potstra-Dijkema, mevr. M. Ritsma-
Hansma en dhr. |. Postema. Wij wensen hen toe dat de Heere Jezus Christus
met hun geest is. Wij wensen en bidden hen de rust, de kalmte, de moed en
de hoop van Hem toe. En dat zij gesterkt door Zijn genade, iedere dag
opnieuw, mogen leven richting Zijn wederkomst.



HET PIONIERSTEAM

Op 5 mei bezochten ongeveer 80 mensen de vrijheidsmaaltijd in 't Spectrum.
Deze zeer geslaagde brunch hadden we georganiseerd in samenwerking met
Sebaldeburen.net. Naast allerlei soorten broodjes en soep, waren er ook oud
Hollandse spelletjes in de gymzaal.

Dhr. L. Helmantel deelde een indrukwekkend verslag over de oorlogstijd en de
bevrijding van Sebaldeburen.

De opbrengst wordt als gift overgemaakt naar de Voedselbank.

De 1ZB en de PKN zijn mede initiatiefnemers in Nederland van de wereldwijde
gebedsbeweging "Uw Koninkrijk Kome". Het uitgangspunt is dat je tussen
Hemelvaartsdag en Pinksteren bidt om het werk van Gods Geest in het leven
van vijf mensen om je heen. We mogen de namen van bijv. familieleden,
gemeenteleden en dorpsgenoten voor God neerleggen, in het vertrouwen
dat Hij volmaakt weet wat zij nodig hebben.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al kort werd aangekondigd willen we ons als
pioniersteam en gemeenteleden ook dit jaar weer hier bij aansluiten. Op
dinsdag 3 juni is er een gebedsbijeenkomst in de kerk om 19.30 uur; van harte
welkom!

Bij de gebedsactie "Uw Koninkrijk Kome" is het gebedsdagboek, dat de 1ZB
heeft samengesteld, een mooi hulpmiddel. Dit gebedsdagboek is te vinden op
http://www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome

Toer voor het Goede Doel: J. Van den Berge, J.W. Van Dijke en A. Verbree
fietsen op DV 28 juni samen met een groep anderen maar liefst 150 km vanaf
Dwingeloo via Sebaldeburen naar Wijnjewoude en weer terug naar
Dwingeloo. Wilt u sponsor zijn? Op de website van de IZB kunt u meer
informatie vinden.

Het opgehaalde sponsorbedrag wordt verdeeld tussen Missie Westerveld
(Dwingeloo e.o.) en pioniersplek De Verbinding, Sebaldeburen

Van 14 t/m 18 juli hopen we de jaarlijkse Vakantie Bijbel Week te organiseren.
Deze week willen we op vrijdag 18 juli weer afsluiten met een



pannenkoekenmaaltijd. Nu alvast gevraagd voor 18 juli:
pannenkoekenbakkers! Opgeven kan bij ondergetekende.

Een hartelijke groet namens het pioniersteam,
Netty Toes

INGEZONDEN STUKKEN

Hemelvaart-ontmoetingsmiddag 2025 in Noordhorn.

Op donderdag D.V. 29 mei zal de jaarlijkse Hemelvaart-ontmoetingsmiddag
weer plaats vinden in Noordhorn.

Spreker is ds. L. Schaafsma uit Nunspeet. Hij is twee keer uitgezonden
geweest namens de GZB. De laatste keer was naar Malawi. Hij zal zijn
zendingservaringen deze middag delen.

U en jullie zijn van harte welkom in gebouw “De Wegwijzer”, Oosterweg 11 in
Noordhorn. Het programma begint om 14.30 uur en wordt rond 17.30 uur
afgesloten met een broodmaaltijd.

Er is ook ruim tijd voor de onderlinge ontmoeting. Voor de kinderen is er een
eigen programma.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. Voor de onkosten wordt er een collecte
gehouden. Deze middag wordt georganiseerd door de afdelingen van de
Gereformeerde Bond Groningen/Drenthe en Friesland.

Voor meer informatie kunt u contact met:

Ds. F. Pierik tel 0512-358388 of per mail: fpierik@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Inleveren kopij
Voor Teken van Leven 3% kwartaal inleveren t/m 25 juni 18.00 uur.
Voor de Nieuwsbrief van september t/m 27 augustus 18.00 uur.
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ACTIVITEITEN

Zondag 1 juni 11.00

Koffiedrinken na de dienst

Dinsdag 3 juni 20.00 - 21.00

Gebedsmoment in de kerk

Donderdag 5 juni 17.30 - 19.00

Maaltijd Dorpskamer

Vrijdag 6 juni 14.00 —17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Zondag 8 juni 19.00

Samen zingen in de kerk met
meditatie van J. v.d. Berge

Woensdag 11 juni 20.00

Gelegenheidskoor

Vrijdag 13 juni 14.00 - 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Donderdag 19 juni 17.30 - 19.00

Maaltijd Dorpskamer

Vrijdag 20 juni 14.00 - 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Maandag 23 juni 18.00

Bijbelstudie Pioniersteam

Woensdag 25 juni 18.00

Inleveren kopij Teken van Leven

Woensdag 25 juni 19.30

Kerkenraad

Vrijdag 27 juni 14.00 - 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Zaterdag 28 juni 12.00 — 15.00

Toer voor het Goede Doel I1ZB in
Sebaldeburen




