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KERKDIENSTEN 
 
September  

Datum  Tijd  Predikant  Bijzonderheden / collecten   

07-09 
 

09.30 Prop. J.C.A. v.d. Berge Opening winterwerk 

14-09 09.30 Ds. J. Hartman 
Hilversum  

G.Z.B. najaarscollecte 

14-09 19.00 Samen Zingen  

21-09 09.30 Prop. J.C.A. v.d. Berge Collecte kerkvoogdij 
 

28-09 09.30 Ds. H.J.C.C.J. Wilschut 
Assen  

Voorbereiding H.A. 

Oktober  

05-10 09.30 Prop. J.C.A. v.d. Berge 
 

Viering H.A. 
H.A. Collecte 

12-10 09.30 Ds. N.M. v. Ommeren 
Drachten  

 

12-10 19.00 Samen Zingen   

19-10 09.30 Ds. G. de Fijter 
Kampen  

 

26-10 09.30 Prop. J.C.A. v.d. Berge 
 

 

November  

02-11 09.30 Ds. J. Admiraal 
Nieuwe Pekela 

 

05-11 19.00 Prop. J.C.A. v.d. Berge Dankdag  
Collecte kerkvoogdij 

09-11 09.30 Prop. J.C.A. v.d. Berge  
 

09-11 19.00 Samen Zingen  

16-11 09.30 Ds. H.J.C.C.J. Wilschut  
Assen  

 

23-11 09.30 Prop. J.C.A. v.d. Berge Kerk in Actie collecte 
 

30-11 09.30 Ds. J.W. Wind 
Damwoude  
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OVERDENKING 
 
‘Verbreding’ 
 
Ergens op het internet trof ik een ‘influencer’ aan die kritisch was op de God 
van de Bijbel vanwege Zijn reactie op de torenbouw van Babel. Voor de 
persoon met veel volgers op het internet is het onbegrijpelijk dat er een God 
is die negatief oordeelt over menselijke samenwerking. Genesis 11 leert ons 
namelijk dat God de eenheid tussen mensen daar niet kon waarderen. In de 
preek over dit gedeelte hebben we gehoord dat wij mensen de zondige 
neiging hebben om gelijkgezinden op te zoeken waardoor wij mensen ons 
sterk en bevestigd voelen. Eenheid staat dan in het teken van zelfbevestiging 
en autonomie (tegenover God). God vond die eenheid zo verkeerd, dat Hij 
ingreep en de mens verspreidde door de creatie van verschillende 
talen/tongen.  Door dit oordeel gaat de mensheid alsnog de gehele aarde 
bevolken – zoals God bedoeld had aan het begin van de schepping (zie bijv. 
Genesis 1:28). Daarmee raken we een andere laag in het verhaal: de zonde 
van ‘versmalling’. De mens probeerde Gods doelstelling te ‘versmallen’. In 
plaats van verspreiding en overal op aarde de schepping te dienen, wilde de 
mensheid een monocultuur op een specifieke locatie. Door de straf 
‘verbreedt’ God echter de blikrichting van de mens weer; waardoor ze op 
allerlei verschillende plaatsen gaan wonen. Ik vond dat een boeiende lijn in 
het verhaal; blijkbaar zijn wij mensen geneigd tot een ‘versmalling’ in onze 
leefwijze, visie en betrokkenheid op anderen en de aarde. We raken als 
zondige mensen al snel bezig met onszelf. Met ons groepje. Met ons leven. 
Door God kunnen wij echter gered worden uit onze zelfbevestigende houding 
en levensstijl waar het ten diepste draait om onszelf (ook al werken we 
samen). Door Gods Geest raken we gericht op God, Zijn gehele schepping, en 
alle scheppelen die Hij het leven in heeft geblazen. Laten we bidden of God 
‘onze versmalling’ wil verstoren, verwarren en ontregelen, en of Hij Zijn Geest 
wil geven, waardoor we Hem, de ander en de schepping in het oog krijgen – 
om die te dienen. Een open blikveld, een ruim hart, een brede visie had 
Christus, onze Meester. Laat Hij in ons meer worden, zodat wij meer en meer 
leven op de manier die God met ons voor ogen heeft.   
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UIT DE PASTORIE 
 
Als gezin zien wij terug op een mooie zomerperiode. Een periode waarin wij 
hebben genoten van Gods schepping in binnen- en buitenland, familieleden 
hebben ontmoet en literatuur hebben gelezen waar wij anders niet aan toe 
kwamen. Met nieuwe energie, inspiratie en onder de indruk van de grootheid 
van God, gaan we dus weer aan de slag in het nieuwe kerkelijke seizoen. 
Daarnaast hebben wij ook mooi nieuws. We verwachten namelijk een derde 
kindje. Na wat onrustige eerste weken, voelt Boukje zich nu goed. We 
verwachten de baby eind januari, begin februari als alles goed gaat. Maar we 
weten dat we voor onszelf, ons werk, maar juist ook als het gaat om onze 
kinderen, afhankelijk zijn van de zegen en zorg van de Heere. Gelukkig is Hij 
een goede en genadige God, dus in vertrouwen op Hem zien we uit naar wat 
komen gaat. 
 
 

GEMEENTELEVEN 
 
Afgelopen zomer is door de Heere uit ons midden weggenomen zuster A. van 
der Meer. Na een ziekbed in het Zonnehuis in Zuidhorn is zij op 24 juli 
overleden. In Teken van Leven (oktober) zal een In Memoriam verschijnen. 
We bidden samen voor de familie, vrienden en mensen waar ze nauw contact 
mee had om troost.  
Daarnaast kampt mevrouw L. van Woudenbergh al langer met ernstige 
gezondheidsproblemen. Eind augustus heeft er een geslaagde operatie 
plaatsgevonden in het UMCG en inmiddels is ze weer thuis om te revalideren. 
We danken de Heere voor Zijn leiding tot hiertoe en we bidden dat haar leven 
door Hem gedragen wordt in de komende tijd en dat ze door Christus weer 
opgericht wordt.   
We zijn dankbaar voor familie Boerema die op woensdag 3 september mogen 
vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Een heugelijk moment. We wensen H. 
Boerema en vrouw S. Boerema-Philips Gods zegen en goede jaren samen.   
In de laatste week van augustus heeft mevrouw T. Hazenberg een 
fietsongeluk meegemaakt. Op het moment van schrijven verblijft zij nog in 
het UMCG. We wensen Klaas en de kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke 
tijd en bidden dat Tineke gezondheid en herstel mag ontvangen en de dokters  
wijsheid en zegen ontvangen in de behandeling. 



5 
 

In de kerkenraad heeft broeder A. Verbree diverse malen aangegeven dat hij 
opgevolgd wil worden door een nieuwe scriba. Na de laatstgehouden 
gemeentevergadering heeft de kerkenraad broeder J. van der Veen bereid 
gevonden om de rol van scriba in te vullen. In de komende periode zal er in 
een kerkdienst aandacht gegeven worden aan de (her)bevestiging van 
broeders uit de kerkenraad als wel het afscheid van de oude scriba en het 
aantreden van de nieuwe scriba. 
 
Bijbelstudies en gebedsmomenten 
 
De Bijbel is het Woord van God. De Bijbel is voor mensen voedsel om van te 
leven. Daarom luisteren we naar de Bijbel in diensten, maar doen we ook 
samen Bijbelstudie. In het seizoen 2025-2026 is er op de tweede 
dinsdagavond van de maand een Bijbelstudie. De bijeenkomst begint om 
19.45 uur en is rond 21.15 uur afgelopen. We richten ons dit seizoen op de 
brief van Jacobus in het Nieuwe Testament. De eerste avond is op 9 
september, waarop wij Jacobus 1:1-18 behandelen. Van harte welkom. 
 
Daarnaast zijn er dit seizoen weer gebedsmomenten. Gebed is iets 
persoonlijks, voor in de binnenkamer, maar het is ook goed om samen met 
andere gemeenteleden te bidden. Dat deed Jezus zelf ook met Zijn discipelen, 
en deden de discipelen later ook met anderen tot grote zegen (zie het 
Bijbelboek Handelingen). Er zijn 5 gebedsmomenten dit seizoen, de eerst op 
dinsdagavond 23 september 19.45-21.15. De voorganger zal zorgen voor een 
‘gebedsorde’. Ook hierbij van harte welkom. 
 
Startdag  
 
Op zaterdag 20 september willen we met elkaar het nieuwe seizoen op een 
ontspannen manier beginnen. Vanaf 14.30 uur is er inloop in gebouw Irene, 
met koffie en thee en wat lekkers.  
We starten dan om 15.00 uur met de activiteit. 
Rond 18.00 uur kunnen we genieten van een stamppot-buffet.  
Opgave is nodig. Dit kan bij Trijnie Sloots (06-11094308) of Joke Buist (06-
11428550)  tot woensdag 17 september.  

Wie wil een taart maken? Aanmelden bij dezelfde personen         
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Gelegenheidskoor  
 
We gaan weer oefenen (voor SamenZingen 9 nov.)  op de woensdagavond in 
Irene op de volgende data:  10 en 17 september en 1, 8 en 22 oktober. En 
een generale repetitie op donderdag 6 november. 
 
 

HET PIONIERSTEAM 
 
Aan het begin van de zomerperiode hebben we twee mooie activiteiten 
gehad: de fietstocht met de IZB/GZB en de Vakantie Bijbel Week. De 
fietstocht met bijna 40 deelnemers ging voortreffelijk en bracht veel positieve 
reacties op het werk in Sebaldeburen. Daarnaast heeft de tocht uiteindelijk 
het prachtige bedrag opgeleverd van €22.634 euro, waarvan 50% bestemd is 
voor Sebaldeburen.  
Aan het begin van de schoolvakantie, heeft vervolgens de Vakantie Bijbel 
Week plaatsgevonden. We zien terug op 4 prachtige ochtenden met veel 
bezoekers. Op het hoogtepunt waren er zelfs zo'n 60-70 kinderen op 1 
ochtend. Tijdens de week hebben we goed weer gehad, leuke spelletjes 
gedaan, creatieve werkjes geknutseld, maar ook gezongen, gebeden en 
geluisterd naar Bijbelverhalen. We zien als organisatie dankbaar terug op alles 
wat de Heere tijdens deze week gegeven heeft. 
Verder heeft het pionierswerk, net als het kerkenwerk, tijdens de 
zomerperiode op een lager pitje gestaan. Wel zijn de koffiemomenten op 
vrijdag zijn gewoon doorgegaan, evenals de maaltijden op donderdag. Ook 
was er inloop in Buurttuin De Groene Oase, voor bloemetjes, groenten of om 
uit te rusten van een fietstocht. De gewassen in de moestuin hebben veel 
vruchten gegeven; zo zijn er van de bonenstaken ongeveer 2 kruiwagens 
bonen gekomen, die in een mum van tijd weg waren. We hopen en bidden 
dat mensen uit de omgeving hierin iets merken van Gods goedheid voor ons 
als mensen.  
 
Om te noteren in de agenda: Op woensdag 3 september is er een opening 
van het seizoen van de Kinder Bijbel Club met buikspreker Lydia Zwart uit 
Sebaldeburen. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom. Aanvang 
15.00 uur. Het thema is ‘Bellen en het torenbeest’, het beloofd echt een 
feestje te worden. Nodigt u ook kinderen uit? 
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OPPASROOSTER 
 
31 augustus – Froukje van Slooten en Trijnie Sloots 
 
14 september – Grietje van der Molen en Esmee Cazemier 
 
28 september – Ietje Oost en Ellen Horinga 
 

 
ZENDING -EN EVANGELIESATIECOMMISSIE 
 
Samen Zingen 
De vakantieperiode ligt achter ons en de eerste tekenen van de nazomer 
worden zichtbaar. Een nieuw seizoen met kerkelijke activiteiten wacht ons! 
‘Samen Zingen’ gaat op 14 september weer van start. Iedere tweede 
zondagavond van de maand klinkt er muziek in de kerk en kunt u liederen 
opgeven. Op dit moment is er een zangbundel voor Samen Zingen in de 
maak, vol met liederen uit de bundel van Johannes de Heer en andere 
geliefde psalmen, gezangen en liederen. We zien ernaar uit deze aan u te 
presenteren. Hieronder vindt u de data van 2025: 
 
►14 september: Samen Zingen! Presentatie van een nieuwe bundel met     
vertrouwde liederen 
► 12 oktober: volgt nog 
►9 november: Samen Zingen met het projectkoor Sebaldeburen 
►14 december: Advent met het Noord Nederlands Mannenkoor 
  

 
 
VAN DE REDACTIE 
  
In verband met de vakantie van de redactie, wordt de volgende Teken van 
Leven een week later uitgebracht. 
De copy kan ingeleverd worden tot woensdag 1 oktober.  
De copy voor de nieuwsbrief van november tot 29 oktober. 
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ACTIVITEITEN 
 

Dinsdag 2 sept.   19.30 Vergadering pioniersteam  

Woensdag 3 sept.  15.00 Start KBC in ’t Spectrum (blz 7) 

Woensdag 3 sept.  19.30 – 22.00 Kerkenraadsvergadering  

Donderdag 4 sept.   17.30 – 19.00 Maaltijd Dorpskamer 

Vrijdag 5 sept.  14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 

Zondag 7 sept.  11.00 Koffiedrinken na de dienst 

Dinsdag 9 sept.  19.45 Bijbelstudie  

Woensdag 10 sept.  20.00 – 21.30 Gelegenheidskoor  

Vrijdag 12 sept.  14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpkamer 

Zondag 14 sept.  19.00 Samen Zingen in de kerk 

Woensdag 17 sept.  20.00 – 21.30 Gelegenheidskoor  

Donderdag 18 sept.  17.30 – 19.00 Maaltijd Dorpskamer  

Vrijdag 19 sept.  14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer  

Zaterdag 20 sept.  14.30 – 19.00 Opening Kerkelijk jaar 

Zondag 21 sept.  14.00 – 15.30 Kinder Bijbel Club 

Dinsdag 23 sept.  19.45 – 21.00 Gebedsmoment in de kerk 

Vrijdag 26 sept. 14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer  

Woensdag 1 okt. 18.00 Copy nieuwsbrief  

Woensdag 1 okt.  20.00 – 21.30 Gelegenheidskoor  

Donderdag 2 okt.  17.30 – 19.00 Maaltijd Dorpskamer 

Vrijdag 3 okt. 14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 

Zondag 5 okt.  11.00 Koffiedrinken na de dienst 

 
Alle activiteiten zijn Deo Volente. 
Indien niet anders vermeld, zijn ze in gebouw Irene. 

 
 


