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KERKDIENSTEN 
 
Januari  

Datum  Tijd  Predikant  Bijzonderheden / collectes 

01 10.00 Prop. J.C.A. v.d. Berge Nieuwjaarsdienst  

04 09.30 Ds. F.J.K. van Santen 
Leusden  

 

11 09.30 Ds. N. Noorlander 
Onstwedde  

Voorbereiding H.A. / 
Kerkvoogdij  

11 19.00 Samen Zingen  

18 09.30 Prop. J.C.A. v.d. Berge Bediening H.A. + collecte H.A. 
25 09.30 Student R.W.Jansema 

Hasselt  
 

 
Februari  

01 09.30 Ds. H.J.C.C.J. Wilschut 
Assen  

 

08 09.30 Prop. J.C.A. v.d. Berge  
08 19.00 Samen Zingen  

15 09.30 Ds. L.J. Blees 
Dorkwerd  

 

22 09.30 Ds. F. Pierik  
Drachten  

 

 
Maart  

01 09.30 Prop. J.C.A. v.d. Berge  

08 09.30 Ds. H.H. de Mots 
Noordhorn  

 

08 19.00 Samen Zingen  

11 19.00 Prop. J.C.A. v.d Berge Biddag  
Kerkvoogdij  

15 09.30 Ds. H.J.C.C.J. Wilschu 
Assen  

 

22 09.30 Ds. J. Admiraal 
Nieuwe Pekela 

 

29 09.30 Ds. H.C. Marchand 
Groningen  
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MEDITATIE                                            
 
God is dichtbij 
 
Handelingen 17,27-28. ‘’opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien 
al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Want 
in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw 
dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht.’’ 
 
In de kerstvakantie las ik het boek De Bible Belt: een waarachtige zoektocht naar 
geloof, hoop en liefde in Nederland van Jonah Falke. Misschien heeft u er ook 
van gehoord of het zelf gelezen. Een aardig boek, waarin iemand die zelf niet 
opgegroeid is in een religieuze omgeving, zijn ervaringen deelt van 
ontmoetingen met kerkelijke mensen die wonen in de Bijbel-gordel; de strook in 
Nederland waarin ‘het meest orthodoxe, streng gereformeerde deel van 
Nederland’ (aldus de achterflap) woont. 
 
Dat ‘streng’ een verkeerd vooroordeel kan zijn, erkent Jonah al snel wanneer hij 
in het eerste hoofdstuk verteld over zijn ontmoeting met zijn collega van het 
Reformatorisch Dagblad. Jonah schrijft: ‘ik verwachtte een saaie, serieuze, 
enigszins wereldvreemde man’, maar het blijkt Riekelt Pasterkamp te zijn, met 
wie hij vanwege een jubileumjaar van de Holland-Amerika Lijn een cruiseschip 
deelt – en met wie hij vervolgens de gehele reis gezamenlijk optrekt. ‘Hij bleek 
erg religieus (…) toch leeft hij erg opgewekt. ‘Als God de lach niet geschapen 
had, zouden we niet eens kunnen lachen,’ is zijn credo. Al duurde het even voor 
hij zich vrij genoeg voelde om zijn kenmerkende harde lach te laten schallen.’’ 
 
Het is interessant om er even bij stil te staan wat iemand als Jonah Falke nu 
heeft gestimuleerd om zich te verdiepen in ‘het meest orthodoxe, streng 
gereformeerde deel van Nederland.’ Zelf schrijft hij hierover: ‘Ik vond het 
beschamend om zo weinig kennis te hebben over mensen die relatief dichtbij 
wonen.’ En dat kan natuurlijk een sterke motivatie zijn. Dat je door een 
onderzoekende, nieuwsgierige geest, meer wilt weten over iets of iemand waar 
je maar weinig van weet. Al is die houding voor veel mensen lastig, omdat wij in 
een wereld leven die heel complex is geworden, en waarin het je al snel duizelt 
van alle informatie die je te verwerken krijgt. 
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Misschien is een sterkere ‘trigger’ tot zijn onderzoek wel het contact geweest 
met een christen. Haast verrast of zelfs verbaasd, schrijft hij: ‘Nu had ik 
ongemerkt tijd doorgebracht met een gereformeerde en zag ik dankzij Riekelt 
hoe het ook kon zijn…’. In een tijdsbestek van elf dagen is er tussen beide 
mannen veel gebeurd en is zelfs de basis van een goede vriendschap ontstaan, 
zo schrijft Jonah Falke. Het lijkt er sterk op dat Jonah’s zoektocht is ontstaan en 
van meet af aan gekleurd is door meer dan enkel interesse in iets onbekends. 
Het contact, de ontstane relatie met een persoon, een gereformeerde christen, 
is de basis geweest van dit boek. 
 
Eén van de belangrijkste dingen die tot ons komt uit het (kerst)evangelie, is dat 
het bij de Heere God draait om relatie. Om contact met de mens. Jezus Christus 
is Immanuel; God met ons. Een verbroken relatie met God, is het ergste wat er 
is. Het herstel van het contact met God, door Jezus Christus is het geweldigste 
wat wij mensen kunnen beleven. Het is de hemel op aarde. Het is het grootste 
geluk, de grootste vreugde die er bestaat. Maar wij mensen zijn helaas zo 
bevooroordeeld. Wij denken bij God al snel aan betutteling, aan strengheid, aan 
verlies van controle en van alles en nog wat. 
 
Hoe reageerde God op onze vooroordelen? Hij zond Zijn Zoon. Hij kwam Zelf 
naar de aarde, in Jezus Christus. God werd mens. Waarom? Zodat wij Hem 
zouden ontmoeten. In vlees en bloed. Zodat we Hem zouden zien en horen 
spreken. En wij zouden ontdekken: ‘’Hé, ik wist niet dat God zo kon zijn.. Ik had 
hele andere gedachten bij God en geloven in Hem. Ik dacht bij het christelijk 
geloof aan iets wat saai is, waarin je heel veel niet meer mag. Ik wist niet dat 
God vrede en vreugde geeft, dat Hij rust geeft, dat ik mij geliefd voel door Hem, 
dat Hij de wijsheid heeft die ik zo nodig heb.’’ 
 
God kwam dichtbij in Christus. En daarom wordt er iedere zondag in de kerk 
gelezen en gepreekt uit de Bijbel, de ‘Schriften’ die van Jezus Christus getuigen. 
Wanneer we uit de Bijbel lezen en horen, komt God dichtbij. Door het Woord 
kunnen onze vooroordelen weer smelten als sneeuw voor de zon. Zodat we de 
Heere niet langer wantrouwen, maar zien hoe goed Hij voor ons is. Het Woord 
wint ons voor Hem, juist ook als we horen van Gods opofferende liefde voor 
zondaren. 
 
God wil ons trouwens ook gebruiken om anderen in te winnen. Wij zijn als 
christenen geroepen in de wereld om ‘levende brieven te zijn’. Dat betekent dat 
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anderen aan ons kunnen zien of horen wat God in Zijn Woord bedoelt. En dat 
kan natuurlijk alleen als wij ook relaties aangaan met mensen om ons heen. 
Wanneer wij iets laten zien van onszelf en het geloof dat in ons is. Zo deed onze 
Heere en Heiland dat bij ons, en zo zijn wij ook geroepen om namens Hem onze 
kennis van Hem te delen in deze wereld. Zodat bij anderen misschien stugge 
vooroordelen worden weggenomen. 
 
In het boekje van Jonah Falke komt regelmatig een verkeerde visie op Gods 
voorzienigheid naar voren. Helaas is dit een visie die regelmatig te vinden is op 
de Bible Belt, maar die geen recht doet aan Gods omgang met ons. Gods 
voorzienigheid wil namelijk niet zeggen dat ‘alles in het leven door God bepaald 
is’, ‘dat je leven niet maakbaar is’, en dat ons leven door God al uitgestippeld is 
en voor ons alleen de vraag of wij uitverkoren zijn of niet overblijft. Nee, Gods 
voorzienigheid is Zijn liefdevolle betrokkenheid op ons leven. Het wil zeggen dat 
wij zelf keuzes kunnen maken, maar God op iedere keuze die wij maken 
reageert. Zoals de hervormde theoloog Miskotte eens schreef: ‘God gebruikt 
onze keuzes als Zijn materiaal’. Zo kunnen we in al de dingen die we doen, 
meemaken of ons toekomen, Gods liefdevolle betrokkenheid zien. 
 
En misschien is dat wel het geheim van het boekje van Jonah, maar ook van ons 
leven. God komt door de Bijbel en de prediking dichtbij. Maar ook door het 
gewone, alledaagse leven. In de keuzes die wij maken, de ontmoetingen die wij 
hebben, de dingen die gebeuren, de wereld waarin wij leven. God is niet alleen 
dicht bij de gelovigen. God is bezig met iedereen. Hij is een God die spreekt, 
roept, nodigt, duwt. Zodat zondaren het harnas van vooroordelen laten zakken 
en leren vertrouwen op de levende God. En of je dan woont op de Bible Belt of 
niet, Hij is bezig met ieder van ons. Zodat wij op Hem vertrouwen, een serieus 
en vrolijk leven leiden, en straks voor eeuwig met Hem zullen zijn. 
 

 
UIT DE PASTORIE 
 
In de pastorie kijken we met dankbaarheid terug op de feestdagen. Er was veel 
te doen, maar er was ook veel te genieten. Het was goed om elkaar te 
ontmoeten tijdens maaltijden, in diensten en op andere momenten. Om zo met 
elkaar, in het gezin, de familie en in de kerk in dankbaarheid het goede van onze 
God te ontvangen. Dat gezegd hebbend komt de rustige(re) maand januari nu 
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niet ongelegen. Te meer, omdat wij eind januari wat extra reuring verwachten in 
de pastorie. 
 
Onlangs sprak ik met een broer van mij bij een kampvuur over het leven. We 
spraken samen over het leven dat vol reuring kan zijn en een zoektocht naar 
rust. Helemaal als je in stad in het westen van het land woont en een eigen 
bedrijf runt. We herkenden elkaar wel. Het zit een beetje in onze aard om 
reuring op te zoeken of zelf te creëren. Maar als mensen hebben wij ook rust 
nodig. Dat herkennen we allemaal denk ik wel. Enerzijds het verlangen naar 
reuring, iets leuks doen of beleven, maar ook de rust die nodig is. En als 
dominee, maar misschien nog meer als pionier, moet je opletten dat je daarin 
ook je grenzen bewaart. Zodat reuring en rust met elkaar in balans blijven. 
 
In de komende weken doen we wat rustiger aan, zodat we de reuring weer aan 
kunnen op het moment dat die aanbreekt. We zien uit naar de komst van een 
derde kindje, en bidden om een goede bevalling en kraamperiode. Op deze 
plaats wil ik – net als in de decembernieuwsbrief – benadrukken dat als er iets 
is, u altijd van harte welkom bent. Schroom niet om (aan) te bellen, mailen, 
appen of anderszins, als u ergens mee zit. Ik /wij zullen – in zoverre dat mogelijk 
is – u proberen te woord te staan. 
 
Een hartelijke groet uit de pastorie, 
 
Familie van den Berge 
 

GEMEENTELEVEN 
 
Een mooie en vreugdevolle tijd ligt weer achter ons. De adventstijd en kersttijd, 
is ieder jaar weer een bijzondere tijd – vooral door het evangelie dat iedere keer 
weer licht geeft in de duisternis van ons bestaan. We wensen elkaar toe dat dit 
licht niet met 25 december is opgehouden, maar ook in 2026 met ons is. Dat 
juist het licht van Christus - dat energie, hoop en vreugde geeft - ons bestaan zal 
verlichten wanneer het duister ons dreigt op te slokken. 
 
We zijn de Heere dankbaar dat in de afgelopen periode mevr. T. Hazenberg 
mocht herstellen na de val van haar fiets. Het is bijzonder dat zij weer zo goed 
hersteld is, nadat de vooruitzichten toch wel erg zorgelijk waren. Daarnaast zijn 
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wij als gemeente dankbaar dat we nieuw leven mogen verwachten bij 
verschillende gezinnen uit onze gemeente. Naast gezin Van den Berge, verwacht 
nu ook familie Westra een kindje. Dat is prachtig nieuws, een zegen van de 
Heere, en we wensen hen en het ongeboren leven, van harte Gods zegen toe. 
 
We leven mee met mevr. M. Spaak-Van der Til, die in een periode van herstel 
van een whiplash, een terugval kreeg door een longontsteking. We bidden dat 
zij uit Gods hand rust, gezondheid en kracht ontvangt. We bidden dat ook voor 
mevr. G. IJtsma-Wobbes, die na een periode van herstel van haar schouder, nu 
pijnklachten heeft in haar gewrichten. Verder onderzoek begin 2026 moet 
uitwijzen wat er aan de hand is. We bidden om duidelijkheid, een 
behandelingsmogelijkheid en verlichting van de pijn, en kracht om weer dingen 
op te kunnen pakken – zoals naar de kerk gaan.  
 
Tenslotte staan we ook nog stil bij twee mensen die lid waren van de Hervormde 
Gemeente Sebaldeburen die in de maand december zijn overleden. Te weten: 
mevrouw M. Hoeksema-Nieuwman (voor haar opname in het Hoge Heem 
woonachtig aan Irenestraat 10) en meneer S. Feringa (Provincialeweg 40A). 
 
In memoriam mevr. M. Hoeksema-Nieuwman 
 
Mientje Nieuwman werd geboren op 25 juni 1937 in Grijpskerk als dochter van 
Hendrik Nieuwman en Antje Mulder. Op 22 december 1959 trouwde ze met 
Ferdinand Hoeksema. Ze sprak met liefde en respect over haar man en vertelde 
graag hoe hij Elfstedentochten heeft gereden over de paarden die hij hield. Zijn 
naam maakte haar later ook wel bekend, aangezien ze samen achter de 
Kloeckstede zijn begonnen met afvalverwerking en dit afvalverwerkingsbedrijf is 
uitgegroeid tot de grootste afvalverwerker van de gemeente. Samen met 
Ferdinand kreeg Mientje 6 kinderen, 4 dochters en 2 zonen, 14 kleinkinderen en 
meerdere achterkleinkinderen. Het gezin was voor Mientje heel belangrijk. 
Ondanks de beperking die zij had, zette zij zich volop in voor haar gezin. Die 
toewijding en warmte voor de familie was kenmerkend voor haar, maar ook 
breder dan alleen voor haar bloedverwanten. Hoewel ze er geen problemen 
mee had om alleen een ommetje te maken door het dorp, was ze ook in voor 
een praatje en stond ze altijd open voor contact. Dat haar gezin belangrijk voor 
haar was, werd extra benadrukt door het vroege overlijden van haar man 
Ferdinand op 26 mei 1992. In de 33 jaar van haar weduwschap, heeft Mientje 
zich dapper gedragen – al vond ze het niet altijd makkelijk. Juist de laatste 
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levensfase heeft haar veel moeite gekost. Na een periode waarin haar krachten 
verminderden, zowel lichamelijk als geestelijk, overleed Mientje op 14 
december 2025 in het Hoge Heem. Aan het einde van onze eerste kennismaking 
in 2019 lazen wij samen Psalm 23 (over de goede Herder). Tijdens ons laatste 
gesprek lazen wij samen Johannes 10 (Jezus is de goede Herder). In veel 
opzichten lijken wij als mensen op schapen. We zijn kwetsbaar en vallen 
gemakkelijk ten prooi aan allerlei dingen. Die kwetsbaarheid was ook merkbaar 
in het leven van Mientje en ze wist daarom ook niet altijd goed hoe het verder 
moest. Daarom lazen wij samen over de goede Herder, die ons vraagt of Hij ons 
mag beschermen en leiden. Hij is een leider die werkelijk om de schaapjes geeft; 
Hij had zelfs Zijn leven over voor hen. Dat aanbod geld nu ook nog voor ons. Wij 
wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troost toe in het 
verlies. Maar ook dat ze Hem mogen volgen als de goede Herder, die weet wat 
wij als schapen nodig hebben. 
 
In memoriam dhr. S. Feringa 
 
Seije Feringa werd op 9 november 1939 geboren in Sebaldeburen als zoon van 
Job en Grietje Feringa. Hij groeide op in een gezin van 6 kinderen, met IJtje 
Feringa als zijn oudste zus, die later is getrouwd met Piet Swieringa en nu 
woonachtig is in Grootegast. Seije heeft in zijn werkzame leven veel werk verzet 
op de suikerfabriek in Hoogkerk, waar hij een shovel bestuurde. Dat Seije van 
machines en motors hield, bleek ook uit zijn liefde voor motors en brommers. 
Hij nam daarmee – samen met een jeugdvriend – aan verschillende wedstrijden 
en toertochten deel. De tocht door het leven was voor Seije echter niet altijd 
makkelijk. Sommige dingen vielen hem zwaar, zoals de astma die hem de parten 
speelde en waardoor hij jarenlang heeft moeten strijden voor zuurstof. Gelukkig 
had hij goede contacten met wie hij samen kon optrekken, zoals een vriend, 
familie, goede buren en dorpsgenoten. In de laatste maanden werd Seije 
opgenomen en verzorgd in De Wierde in Grijpskerk. Daar is hij overleden op 24 
december 2025. De naam die Sije droeg is een Friese naam, die zoiets betekent 
als ‘zege’ of ‘overwinning’. Deed Seije daarom misschien mee aan 
motorwedstrijden? Misschien wel. Maar soms vragen we ons af wat de zege of 
overwinning in het leven is. Ja we winnen wel eens wat, maar aan het einde 
sterft iedereen, en dan? Door het geloof mogen we weten; de dood heeft niet 
het laatste woord. In de Bijbel staat: Dood waar is uw overwinning? Jezus 
Christus is opgestaan, en ieder die in Hem geloofd zal opstaan om eeuwig te 
leven met God. 
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VAN DE KERKENRAAD 
 
Het einde van het jaar wordt gekenmerkt door drukke dagen, vooral rond Kerst 
en de Jaarwisseling. Als u dit leest liggen de Kerstdagen achter ons waarbij we 
terug mogen kijken op mooie dagen met een goed gevulde kerk op Kerstavond 
en eerste Kerstdag. Maar vooral op de prachtige boodschap die werd verkondigd 
dat ondanks onze onmacht en aangeboren neiging tot kwaadwillendheid de 
Here desondanks in Zijn liefde naar ons toe wil komen om “met ons” te zijn. Het 
is Zijn initiatief waar we met Kerst dankbaar bij stil staan. 
 
Het Jaar onzes Heren 2025 is intussen bijna voorbij. Er is veel gebeurd. Ook in 
Sebaldeburen. Veel om voor te danken. Veel om aan terug te denken. Op 
Oudejaarsavond willen we met de betrokken families de in het afgelopen jaar 
overleden gemeenteleden gedenken. Fijn als we dat zoveel mogelijk met elkaar 
kunnen doen. 
 
Het jaar onzes Heren 2026 staat voor de deur. Zo de Here wil en wij leven. Wat 
er staat te gebeuren ligt nog in de windselen van de toekomst verborgen. Eén 
ding weten we wel, dat de Here Koning is en ‘het al regeert”. Wát een 
geruststelling! 
 
De kerkenraad heeft een voorstel goedgekeurd om op Nieuwjaarsdag een 
kerkdienst te houden. Op 1 januari 2026 is dat voor het eerst. De dienst begint 
op een afwijkend tijdstip, namelijk om 10:00h!! 
 
Namens de kerkenraad wens ik u allemaal een goede jaarwisseling en een 
gezegend 2026! 
 
LM 
 

KERKVOOGDIJ 
 
KERKBALANS 2026 
We blikken eerst zoals gebruikelijk terug op de actie Kerkbalans 2025. Allereerst 
hartelijk dank dat u aan deze actie heeft meegedaan en ons zo van de benodigde 
financiële middelen heeft voorzien. Begroot was een bedrag van totaal € 22.000. 
Hoewel we nog geen definitieve eindstand kunnen geven, ziet het er naar uit dat 
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we dit bedrag gaan halen. De stand tot nu toe (medio december) is € 20.000 en 
de ervaring leert dat er de laatste week van het jaar nog een aantal bedragen 
binnenkomen. Heeft u uw bijdrage voor Kerkbalans 2025 nog niet overgemaakt 
of bent u het wellicht vergeten, wilt u dit dan alsnog doen? We kunnen geen 
bedragen missen. Alvast dank hiervoor. 
 
De actie Kerkbalans 2026 hopen we in de loop van het eerste kwartaal 2026 
weer bij u onder de aandacht te brengen. In de begroting voor 2026 hebben we 
het richtbedrag verhoogd naar Euro 25.000. Een relatief forse verhoging, maar 
uit nood geboren. Tijdens de laatstgehouden gemeentevergadering is de 
begroting besproken en hierin kwam naar voren dat er, ondanks de verhoging 
naar € 25.000, er nog steeds een tekort is van ruim € 11.000. Het behoeft 
daarom geen betoog dat deze actie financieel uiterst belangrijk is. Het is één van 
de belangrijkste inkomstenbronnen van onze gemeente. We hopen daarom ook 
dat we in 2026 weer op u mogen rekenen en hopen dat u in overweging wilt 
nemen uw bijdrage waar mogelijk te verhogen. We rekenen op u! 
 
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt – onder voorwaarden – in aanmerking voor 
belastingaftrek. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, 
is het gehele bedrag aftrekbaar. Dat kan tegenwoordig zonder notariële akte. 
Formulieren hiervoor zijn bij uw de kerkvoogdij verkrijgbaar. Het zou natuurlijk 
mooi zijn als u het belastingvoordeel grotendeels of geheel aan uw bijdrage zou 
willen toevoegen. 
 
ONDERHOUD GEBOUWEN 
Recent is de vloer in gebouw Irene aan de achterzijde onder handen genomen. 
Vooral in de hoeken was de staat van de vloer erg slecht. Het was niet meer 
raadzaam daarop te gaan staan. Dit euvel is nu verholpen met dank aan ons 
gemeentelid Wim van Slooten. 
 
Voor het komend jaar staan er een aantal werkzaamheden aan vooral de kerk in 
de planning. Zo moet de westgevel (waar je de kerk binnenkomt) aangepakt 
worden. Bijvoorbeeld moet het pleisterwerk aan de binnenzijde aangepakt 
worden en aan de buitenzijde het voegwerk en de gevelankers. Ook de dakruiter 
(het torentje op de kerk) verdient de nodige aandacht. Tenslotte moet ook de 
begraafplaats verder onder handen worden genomen. Mocht de hulp van 
vrijwilligers nodig zijn, dan doen wij t.z.t. graag een beroep op u. 
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ONTWIKKELING PERCEEL KERKWEG 
Aan de kerkweg bezitten we als gemeente een stukje land (tussen nr. 40 en 42). 
Op de gemeentedag hebben we toegelicht dat we bezig zijn ons te oriënteren 
op de mogelijkheden om dit grasland te ontwikkelen tot bouwkavels en 
vervolgens te verkopen. De reden hiervoor is dat we onze financiële reserves 
willen vergroten, zodat we ook in de toekomst genoeg middelen hebben om als 
kerk te bestaan. Er zijn gesprekken geweest met direct aanwonenden. Voordat 
we verdere stappen ondernemen, onderzoeken we welke risico’s bij het 
ontwikkelen van de grond komen kijken. Als hierover vragen zijn, neem dan 
contact met ons op. 
 
COLLECTEN/GIFTEN 
Hieronder een overzicht van de collecten en giften over de laatste 3 volle 
maanden (september, oktober en november): 
 

 
 
College van kerkrentmeesters, 
Jan Willem van Dijke 
Dirk Toes 
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DIACONIE 
 
Collecte Diaconie 

 

 
 
De sponsorkinderen hebben van de gemeente een kerstkaart gekregen. 
 
De diaconie. 
Douwe Westra 
Co van Woudenbergh 
 
 
 

 
 

Reguliere collecten. 
 
September                  € 212,25 
Oktober                       € 303,97                  
November                   € 437,32 
 
Extra collecten: 
September GZB collecte                                   €    58,50 
Oktober SDOK chr.in Afghanistan                  €   192,50                    
November kerk in actie arm.in Nederland    €    81,80 
Via de bank:  
September                                                          €    50,00 
Oktober                                                               €    24,00  
November                                                           €    52,50 
Kerk in actie  arm. In Nederland                     €    60,00 
 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten en giften! 
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Diaconie en kerkvoogdij 
 
De diaconie en de kerkvoogdij ontvangen van u als gemeente diverse giften en 
bijdragen. Hiervoor onze hartelijke dank. 
Wij merken wel dat de giften met regelmaat op de verkeerde bankrekening 
terecht komen. Wij boeken dat intern dan wel weer over, maar het is extra werk. 
Zou u daar rekening mee willen houden? 
 
Voor de diaconie is het bankrekeningnummer: NL 25 RABO 01 0353 8569 ten 
name van Diaconie van de Hervormde gemeente te Sebaldeburen. 
 
Voor de kerkvoogdij is het bankrekeningnummer NL 95 RABO 03 2370 1507 ten 
name van de Hervormde gemeente te Sebaldeburen. 
 
Alvast dank en van harte aanbevolen! 
 
 

 
 
 
HET PIONIERSTEAM 
 
In de afgelopen maanden hebben we als pioniersteam weer stilgestaan bij één 
van de pijlers van onze pioniersplek in Sebaldeburen. Pionieren betekent dat je 
nieuwe dingen onderneemt. Voor ons is het daarbij belangrijk dat wij dingen 
doen waarmee wij de mensen in het dorp en de nabije omgeving kunnen 
‘liefhebben en dienen’. Dat is best een uitdaging. Want waarmee zijn mensen 
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gediend? En op welke manier kunnen mensen zich geliefd voelen? Als u 
suggesties hebt, dan horen wij het graag. 
Liefhebben en dienen is een zoektocht. En geen makkelijke. Wij zeggen als 
pioniersteam er ook eerlijk bij dat het misschien niet altijd even goed lukt. 
Daarom denken we er iedere keer weer over na. Hoe doen we de dingen? Doen 
we de goede dingen? En ondertussen proberen wij het. Dat is pionieren, met 
vallen en opstaan. We proberen dingen te bedenken waarmee mensen gediend 
zijn. Dat kan met een bloemetje rond Pasen, waar mensen van opvrolijken, door 
een Buurttuin waar allerlei dorpsgenoten gebruik van maken of door een 
recente activiteit als de Lichtjesavond op 2 november. 
 
Als pioniersteam houden we in het oog dat liefhebben en dienen geen 
eenrichtingsverkeer is. Liefde en dienstbaarheid komt als het goed is in een 
relatie van twee kanten. In Sebaldeburen merken wij op allerlei manieren dat wij 
niet alleen proberen om ‘lief te hebben en te dienen’, maar dat mensen uit het 
dorp en de omgeving ook ons helpen, dienen en liefhebben. Het is heel mooi 
om te merken dat wij bijvoorbeeld bij allerlei verschillende mensen hulp krijgen 
bij activiteiten, zoals mensen die stekjes kweken voor de Buurttuin, vrijwilligers 
zich inzetten voor de Lichtjesavond en dergelijke. Maar we merken bijvoorbeeld 
ook dat mensen aanwezig zijn bij een activiteit, ons vertrouwen geven in een 
gesprek, een financiële gift overmaken of onze activiteiten delen met anderen. 
Daar zijn we dankbaar voor. 
 
Met vallen en opstaan proberen wij mensen lief te hebben en te dienen. We 
doen dat intentioneel. We denken er over na. We doen ons best. Dat is ook wat 
Christus van ons vroeg toen Hij onder ons was op aarde. Heb elkaar lief en deel 
het evangelie van Mij. Tegelijkertijd doen de ‘kansen’ om lief te hebben en te 
dienen zich heel vaak spontaan voor. Op ongeorganiseerde momenten, juist bij 
de supermarkt bijvoorbeeld. Als iemand zijn problemen met je deelt en je alleen 
even een luisterend oor hebt en je meeleven toont. Zo gebeurd mij dat als 
voorganger regelmatig althans. Daarom is liefhebben en dienen niet alleen 
actief zijn, maar ook beschikbaar zijn. Tijd nemen, aandacht hebben voor, 
ontvankelijk voor wie of wat er op je pad komt. 
 
Bovenal is liefhebben en dienen iets wat God aan ons doet en door ons doet. 
Liefde en dienstbaarheid komen niet op uit ons hart. En als wij al denken dat we 
dat zelf wel kunnen opbrengen, zitten wij al snel uitgeblust op de bank. Wij 
zitten van nature vol van onszelf. Wij hebben het druk met onze eigen dingen. 
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Wij zoeken graag naar wat onze behoeften bevredigd. Maar God is Degene die 
echt liefheeft en anderen dient. Hij kan werkelijk het welzijn van anderen – van 
zondaren nota bene – op het oog hebben. En Hij bewijst door het evangelie dat 
Hij in Christus is gekomen om ons te dienen en lief te hebben. Dat is de basis 
onder al ons werk. Onder al onze pogingen om lief te hebben en te dienen. Wij 
zijn daar helemaal niet zo goed in. Maar wij worden gemotiveerd en 
gestimuleerd door de bron van liefde en dienstbaarheid. God Zelf. 
 
Moge Hij ons allemaal zegenen, iedereen op zijn eigen plek. Dat wij ons 
verwonderen over Zijn liefde en dienst aan ons in Christus. En dat wij van 
daaruit anderen zullen liefhebben en dienen. En dat dát bij andere mensen op 
haar beurt leidt tot een zoektocht naar de Bron van liefde en dienstbaarheid. 
 
 

 
ZENDING- EN EVANGELIESATIECOMMISSIE   
 
Samen Zingen 
We kijken terug op een mooi 2025, waarin we veel samen hebben gezongen. In 
oktober kwam zanggroep Bitya uit Leek. De bloemengroet ging naar mw. T. 
Hazenberg en de collecte bedroeg € 80,90 euro.  
In november zongen we met elkaar en hield J.C.A. van den Berge een meditatie. 
Het boeket ging met familie Van Slooten mee naar huis en de collecte bedroeg  
€ 79,45 euro.  
Deze maand zongen we Adventsliederen en verleende het Noord-Nederlands 
Mannenkoor onder leiding van Feike van Tuinen hun medewerking. De collecte 
bedroeg € 167,85 euro en de bloemengroet ging naar mw. H. Bronda. 
 
Voor in de agenda: 

· 11 januari 
· 8 februari 
· 8 maart 

 
We wensen u een goed uiteinde van 2025 en zien ernaar uit om u in het nieuwe 
jaar weer te ontmoeten en samen God de lof te zingen. 
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VERJAARDAGEN 75+ 
 

03 januari  Mevr. H.G. van Duinen-Heukers, 
 

05 januari  Mevr. F. Mulder-Nijenhuis, 
 

 

03 februari Dhr. P. de With, 
 

07 februari  Mevr. M. Bouwma-Zwama, 
 

16 februari Dhr. H. Boerema, 
 

 
Wij wensen u allen een fijne verjaardag en Gods zegen. 
 
 
Wij zingen God ter ere in grote dankbaarheid 
Daar Hij ons leven leidt en weet wat wij ontberen. 
Hij maakte ons genegen te zorgen voor elkaar. 
Zo zien wij jaar na jaar Zijn goedheid en Zijn zegen.  
 

(Ria Borkent) 
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OPPASROOSTER 
  

 DATUM NAAM TELEFOON BIJZONDERHEDEN 

1 jan. Annelieke  Grootenhuijs 
Thijs Scheerhoorn 

 Extra oppasdienst 

4 jan. Mirjam van Dijke 
Trijnie Sloots 

   

18 jan. Mirjam Westra 
Annelieke Grootenhuijs 

  

1 febr. Netty Toes 
Mettie Spaak 

  

15 febr. Grietje van der Molen 
Esmée Cazemier 

  

1 mrt Trijnie Sloots 
Ietje Oost 

  

15 mrt Liesbeth van 
Woudenbergh 
Yvonne Tijhuis 

  

29 mrt Mirjam Westra 
Annelieke Grootenhuijs 

 
 

 

12 april Froukje van Slooten 
Mirjam van Dijke 

  

26 april Netty Toes 
Ietje Oost 

  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Oppaslocatie is gebouw ‘Irene’, tenzij anders aangegeven. 
➢ Bij verhindering, graag onderling ruilen. 
➢ Reserve oppas: Dirk Toes , tel. 06-15493251 of dirkjtoes@gmail.com 
➢ Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-14537006 of 

nettytoes64@gmail.com  
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INGEKOMEN STUKKEN 
 

 
 
 
Beste Ommelanders, 
 
Vanuit Ring Ommelanden wordt op zaterdag 14 februari 2026 weer het jaarlijkse 
volleybaltoernooi georganiseerd. Tijdens dit toernooi wordt de strijd gestreden tussen 
verschillende teams uit de gemeenten van de Ring Ommelanden. 
Iedereen van jong tot oud is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit toernooi. Zorg 
dat je een team vormt van minimaal 6 personen. Vermeld bij de opgave jouw teamnaam, 
het aantal personen in het team, het e-mailadres waarmee we contact kunnen leggen en bij 
welke gemeente je aangesloten bent. Wanneer het niet lukt om een team te vormen, kun je 
je ook individueel aanmelden. Wij zullen, als organisatie een team vormen van de 
individuele opgaven. Opgave graag voor woensdag 5 februari a.s. 
Er wordt weer gestreden om de Ring Ommelanden wisselbeker! 
 

 

P E R S B E R I C H T 

 

IZB organiseert webinar over missionair kerk-zijn op 29 januari  

AMERSFOORT - Hoe sluiten we als gemeente aan bij onze omgeving? Wat is onze 
missionaire roeping als kerk? De IZB biedt op 29 januari een webinar aan over de 
Missionaire Oriëntatie, een praktische en bezinnende aanpak van de IZB met het oog op 
deze vragen.  

Het webinar is bedoeld voor kerkenraden, ouderlingen, predikanten en gemeenteleden met een 
missionaire taak of belangstelling. ‘Op veel plekken zien we hoopvolle bewegingen en nieuwe 
initiatieven. Maar wat is wijs, wat is haalbaar – en waar begin je? De Missionaire Oriëntatie zoals 
die door de IZB is ontwikkeld, kan helpen bij het bepalen van richting en prioriteiten’, aldus 
Agnes van Haaften, trajectbegeleider bij IZB-Toerusting. 

Tijdens het webinar op 29 januari wordt deze aanpak toegelicht en is er ruimte voor vragen. Het 
is bedoeld als een laagdrempelige manier om inspiratie op te doen, omdat het mogelijk is om 
vanuit huis even aan te haken. Het webinar is gratis toegankelijk. Tijd: 19.30 tot 20.30 uur, online 
via Teams.  

Meer informatie en aanmelden: www.izb.nl/toerusting  

---- 

Meer informatie / noot voor de pers: voor vragen kunt u contact opnemen met Agnes van 
Haaften, trajectbegeleider IZB-Toerusting, telefoon 033-4611949 of via e-mail: info@izb.nl.  
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Wanneer: Zaterdag 14 februari 2026 Waar: De Tiggelhal Ten Boer (Sportlaan 3, 9791 LX, Ten 
Boer) Tijden: 19.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur Kosten: €20,00 per team Aanmelden: 
justine_7huizen@hotmail.com of 06-83970490 
Wanneer je geblesseerd bent of volleybal niet helemaal in jouw straatje ligt, ben je als 
scheidsrechter of toeschouwer ook van harte welkom. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
Hartelijke groet namens de Hervormde gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post. 
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VAN DE REDACTIE 
 
Kopij voor de nieuwsbrief van februari kan worden ingeleverd tot en met 
woensdag 28 januari 2026. 
Kopij voor Teken van Leven 2de kwartaal kan worden ingeleverd tot en met 
woensdag 25 maart 2026. 
 

 
ACTIVITEITEN (januari) 
 

Donderdag 1 jan.  11.00 Koffiedrinken na de dienst 

Vrijdag 2 jan.  14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 

Vrijdag 9 jan.   14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 
Zondag 11 jan.  19.00 Samen zingen in de kerk 

Maandag 12 jan. 19.30 Kerkenraadsvergadering  

Dinsdag 13 jan. 19.45 Bijbelstudie  

Donderdag 15 jan.  17.30 Maaltijd Dorpskamer 

Vrijdag 16 jan.  14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 

Zondag 18 jan. 14.00 – 15.30 Kinder Bijbel Club de Sleuteldragers 

Dinsdag 20 jan. 19.30 Pioniersteam vergadering  

Vrijdag 23 jan. 14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 

Woensdag 28 jan. 18.00 Inleveren kopij voor nieuwsbrief 

Donderdag 29 jan. 19.30 Regioavond Geref. Bond in Noordhorn 

Donderdag 29 jan. 19.30 – 20.30 Webinar IZB (online) 

Vrijdag 30 jan. 14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 

 
Alle activiteiten zijn Deo Volente. 
Indien niet anders vermeld zijn ze in gebouw Irene. 
 
 
 
 


